
Marina (juichend)

Remmen los, niet iedereen
is uit een boom geboren, niet iedereen
hoeft op zijn gezicht te letten.

Vergeet nu dat je nog niets hebt verloren,
verliezen gaat je beter af 
wanneer je het al eerder deed
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Eer dat ik

Eer dat ik de waarheid ken, 
heeft ze alweer afgedaan,
zo ga ik door het leven: 
geestig maar onbekwaam

Voor jou tellen

Voor jou tellen een lange adem
en korte woorden die samen
tot tien tellen
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Marina nogmaals

Ik geef jou een naam en jij ze
gt me hoe ik heet,
jij loopt, ik lanterfant, want ik weet
jouw naam en jij zegt me 
hoe ik heet
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Marina en de vlinders

Kom, dans nog eenmaal met mij,
tegen jouw ongedachte lichaam
heb ik niets meer om het lijf.

Gedachteloos, haast levenloos,
geen idee ontspringt
meer aan de bron.

Broos, getroffen door het schot
dat Emiliano velde, beet hij
nog eenmaal op zijn woeste snor.

Deze muziek, heel anders dan het liedje
laat jou en mij niet meer los
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Engeltje

Wat zou er toch gebeuren wanneer je eens
naar beneden kwam en je bewoog 
onder de gewone mensen?

Zou je je verbergen achter bomen, 
je ’s avonds pas vertonen
aan hen die kunnen zien?

Of ietste je
door drukke winkelstraten
waar je niet ietsen mag?

Ik zou elke boom omhelzen en
elke ietser kussen op de mond
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Lied van de dwaze maagden

Marina houdt van andere mannen
die ik allemaal ben, mijn huis
is haar kasteel.

Terwijl ik mijn paard bestijg, steek ik
mijn licht aan onder haar korenmaat
en verdwijn ik in haar ogen
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Wie telt er nog

Wie telt er nog de wolken af met wijsheid
en verandert jou ongezien 
in dag en nacht.

De dag is vol zon en als ik ’s nachts 
mijn ogen open zie ik dat 
het raadsel groeit in je hand
en dat je de wolken telt 
met wijsheid
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